
 

 

 

 
 

 

 

23 NOVEMBER 
  
Voorganger Ds. B. Brunt             Organist André Weerheim  

 
LAATSTE  ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 

 
 
 
                           In de Sionskerk 

van 
Alphen aan den Rijn 
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Welkom/Mededelingen 
 
Aanvangslied Psalm 108:1 
 
1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Stil gebed:  
Votum / Groet: 
 
Zingen Psalm 108:2 
 
2 Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heemlen uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
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Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Gezang 267: 1  
 
Zalig, die in Christus sterven, 
de doden, die de hemel erven, 
voor wie Hij woning heeft bereid. 
Na de nacht van strijd en zorgen 
aanschouwen zij de eeuwge morgen, 
ontwakend tot onsterflijkheid. 
Van moeiten rusten zij. 
Hun lijden is voorbij. 
Halleluja, 
bij 's Vaders troon 
wacht hen de Zoon 
hun werken volgen hen als loon. 
 
Gebed, om de opening van het Woord en de ver-
lichting met de Heilige Geest:  
 
Kindermoment 
Op toonhoogte 541 Mijn God is zo groot  
  
Mijn God is zo groot,    
zo sterk en zo machtig.   
 Er ’s niets wat God niet kan doen. 
 
Mijn God is zo groot,    
zo sterk en zo machtig.   
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Er ’s niets wat God niet kan doen. 
De bergen schiep Hij, 
rivieren erbij,  
de sterren maakte Hij ook! 
 
Mijn God is zo groot,    
zo sterk en zo machtig.   
Er’s niets wat God niet kan doen. 
 
Mijn Vader is Hij,  
Hij maakte mij blij.  
Hij zorgt voor jou en voor mij.  
 
Mijn God is zo groot,    
zo sterk en zo machtig.   
Er ’s niets wat God niet kan doen. 
 
Mijn God is zo groot,    
zo sterk en zo machtig.   
Er ’s niets wat God niet kan doen. 
 
Heb jij soms verdriet? 
’t Is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou.  
 
Mijn God is zo groot,    
zo sterk en zo machtig.   
Er ’s niets wat God niet kan doen. 
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Schriftlezing Genesis 1:1-3; Genesis 2:1; Openba-
ring 21:1-6 
 

Genesis1 
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag 
over de watervloed; en de Geest van God zweefde 
boven het water.  
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 
 
Genesis 2 
2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij ge-
maakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende 
dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, ge-
reedgemaakt als een bruid die voor haar man sier-
lijk gemaakt is. 
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeg-
gen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal 
bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 
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4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en 
de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jam-
merklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan. 
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want 
deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 
6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de 
Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie 
dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de 
bron van het water des levens. 
 
Zingen  Gezang 1:1, 3 en 4 
 
1 God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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VERKONDIGING  
 
Zingen Lied 189 (OTH)  
 
Ik zal er zijn 
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
4 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
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Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 
 
Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
Herdenken van de overledenen in het voorbije 
kerkelijk jaar  
 
 
Wij gedenken  
Rijny Nelly Henriëtte Astrid van de Streek-Oudshoorn 
op 27 december 2024 overleden in de leeftijd van 80 
jaar. 
Jan Crielaard op 19 januari 2025 overleden in de 
leeftijd van 86 jaar. 
Raampje Aleide Margaretha Rovers-van Donk op 
24 januari 2025 overleden in de leeftijd van 91 jaar 
Johannis Boogaard op 22 februari 2025 overleden 
in de leeftijd 95 jaar 
Sophia Boogaard (tante Fiep) op 05 maart 2025 
overleden in de leeftijd van 98 jaar. 
Maria Hendrika Neven-Hoogerbrugge op 9 maart 
2025 overleden in de leeftijd van 90 jaar. 
Karin Houweling-van der Lede op 29 maart 2025 
overleden in de leeftijd van 52 jaar 
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Nees (Nelis) van Rijswijk op 19 juni 2025 overleden 
in de leeftijd van 87 jaar. 
Anna Aaltje Roos-Kwekel op 28 juli 2025 overleden 
in de leeftijd van 87 jaar. 
Dirk van Beusekom, op 5 november 2025 overleden 
in de leeftijd van 93 jaar 
 
Zingen Psalm 90: 1 en 8 (NB) 
 
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Dankzegging/Voorbeden 
 
Collecten (digitaal via de schermen of bij de uit-
gang) 
 

Zingen Blijf mij nabij (wijze Gezang 392)  
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Blijf mij nabij wanneer het avond is, 
wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 
  
Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 
wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet, 
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 
  
Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 
 

Zegen  

 
U bent allen van harte uitgenodigd voor ontmoeting 
met koffie/thee in de gemeentezaal. 
 
U/jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende 
dienst: 
Zondagavond 23 november om 18.30 uur 
Jeugddienst 
Voorganger Ds. H.J. de Pater 
Vreeswijk-Nieuwegein 
Organist Ad Schouls 
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